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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Marianne Gaastra 

   Kattenwinkelweg 26, 8015 PW Zwolle 

   06-23404616/0529-497750  

   mariannegaastra@gmail.com  

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad voor de Protestantse 

gemeente Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt 

tien keer per jaar; zowel op papier als online op onze website. 

 

Inleveren kopij voor het juli/augustusnummer uiterlijk maandag 19 juni 

om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week voor 

zaterdag 1 juli bij u bezorgd. Inleverdatum kopij 

kerkblad voor het septembernummer is 21 augustus. 

 

Bijlagen mogen via e-mail worden aangeleverd in 

Word. De redactie behoudt zich het recht voor 

artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen 

of aan te houden tot een volgende editie.  
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MEDITATIE 
 

 

 

In de dienst van Hemelvaart in Vledder liet ik dit schilderij van Shirley 

Purdie zien. Zij is een Australische aboriginal kunstenares. Zij geeft met dit 

schilderij een beeld van een stroming binnen het Christendom die onze 

ogen beter richten op de aarde en op de levende materie, om daar de 

tekenen van Gods genade te zien. Meer nog dan in de hemel, is God 

aanwezig in de dingen die we in ons gewone leven aanraken. Shirley Purdie 

staat in haar culturele traditie en als zodanig lokaliseert zij Gods 

aanwezigheid in de huid van haar land. Zwart is daarom een kleur van 

geborgenheid en tedere aanraking. Contact met God en mensen. Zij 

gebruikt aardse materialen voor haar schilderijen. 

Zoals leem en klei zoals die voorhanden zijn in 

allerlei kleuren. In dit schilderij van de 

Hemelvaart van Jezus zien we dat Hij wordt 

opgenomen in de huid van het land. Hij gaat 

niet ver bij ons vandaan in zijn andere gedaante, 

maar blijft dichtbij ons. In de mensen, dieren en 

dingen om ons heen is Hij dichtbij ons.  
 

Ik had na Hemelvaart een dienst in Havelte. ‘Ode aan 

de koe’ was het thema. Ik zou de liturgie doen - die ik overigens van Janni 

Doeven, voorganger in Wapserveen had overgenomen - en Ria Duiven zou 

de preek van de leek houden. Ria is een biologische boerin. Ria was ziek en 

kon niet komen. Ik heb het van haar overgenomen. Ik ben een leek op het 

gebied van landbouw, dus de preek van de leek kwam er sowieso. De koe 

en de boer zijn op dit moment zeer actueel. Ik volg de berichtgeving over 

landbouw en alles daar omheen zoveel mogelijk. Dat kwam mij in deze 

dienst goed van pas.  
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We begonnen met het scheppingsverhaal. Dat God zag dat het goed was: 

de schepping, dat wat om ons heen is, de aarde met al haar levende 

wezens, mens en dier. En hoe we het weer zo kunnen maken dat God zegt 

dat het goed is. Ik denk dat we dat doen door dichtbij de aarde te blijven. 

Een ode aan de koe te brengen bijvoorbeeld. Maar ook door te kijken naar 

hoe mensen ‘down under’ in een ander werelddeel dichtbij de aarde blijven 

en daarbij alle obstakels zoals hardgrondige meningsverschillen niet uit de 

weg gaan, maar ze zó aangaan dat er ruimte is voor het perspectief en de 

argumenten van de ander. Omdat je weet: alle mensen leven op deze aarde 

die God in zijn schepping aan ons allen heeft gegeven.  
 

In zijn Zoon Jezus Christus zien we hoe God de aarde heeft bedoeld. 

Christus leeft. Je hoeft alleen maar je schoenen en je sokken uit te doen om 

de heilige grond te voelen en zo contact te maken met zijn Heilige Geest. 

Waar heb ik dat eerder gelezen? Mozes, natuurlijk! De brandende struik. 

Zijn ontmoeting met God. Een voorzet gaf ook kerkvader Augustinus. Hij 

merkte in de 4e eeuw - toen de ons bekende Bijbel werd samengesteld - 

op, dat God niet één boek had geschreven, maar twee: ook het Boek van 

de Natuur. Ook in de schepping kom je sporen en tekenen tegen van Gods 

Geest. 

Marianne Gaastra 

 
 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 

 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 
   

4 juni 

10:00 uur 

Ds. D. Wijmenga (Vollenhove) 

1e collecte: India 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Geen dienst 
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11 juni 

10:00 uur 

Geen dienst 
 

Ds. J. Schonewille 

Koffiedrinken 

1e collecte: Stichting Mensenwerk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 
 

18 juni 

10:00 uur 

Ds. D. Bargerbos 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: kerkgebouw  
 

Ds. M. Gaastra 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

25 juni 

10:00 uur 

Ds. J.A. Molenaar 

1e collecte: KiA werelddiac. 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 
 

Geen dienst 

2 juli 

10:00 uur 

Geen dienst   Ds. G. van den Dool 

Heilig Avondmaal 

1e collecte: Katja en Jurgen 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

 

 

 
 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Voor zover wij weten zijn er op dit moment geen gemeenteleden 

opgenomen in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn 

die problemen hebben met hun gezondheid of verdriet. Vanaf deze plaats 

wensen we hen sterkte en Gods zegen over hun leven.  

 

Misschien zijn er in onze gemeente ook jongeren die in de examenperiode 

zitten of toetsen hebben. Ook jullie wensen we sterkte en succes. Het is een  
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IN MEMORIAM WILHELMINA (WIL) ZANDWIJK-KROON 
 

* Rotterdam, 27 maart 1937                                        † Vledder, 14 mei 2023 
 

Wil was een vrouw die geen blad voor de mond nam. Ze kon scherp uit de 

hoek kon komen, zal de één zeggen. Duidelijke taal spreken, zal de ander 

zeggen. Ze was een Rotterdamse die als kind de oorlog had meegemaakt. De 

basis voor haar leven werd net als voor iedereen in de jeugd gelegd. 

Rotterdam de stad waar het hart in 1940 werd weggerukt door vreselijke 

bombardementen. Angstig moesten mensen wegvluchten in schuilkelders. Wat 

ze zich daarvan herinnerde was de kreet die haar moeder slaakte, toen een 

tante haar jongste broertje naar een andere schuilkelder meenam. Die waar zij 

in zat zal vol geweest zijn. “Mijn kind, mijn kind!” Haar vader kwam na de 

oorlog als een geslagen mens terug uit een werkkamp in Duitsland. Kort na 

elkaar werden nog een aantal broertjes en zusjes geboren. Agnes, de één na 

jongste, vertelde tijdens de afscheidsdienst hoe ze weer opkrabbelden, zo 

goed en zo kwaad als het ging. Wil moest van school af. Haar moeder redde 

het niet alleen in het grote gezin. Zeker niet toen de vader van Wil op jonge 

leeftijd overleed. Wil zag het niet zitten om het huishouden te gaan doen en 

ging werken op een kantoor van een zaak in uurwerken. Het geld dat ze 

daarmee verdiende konden ze thuis gebruiken om een hulp in de huishouding 

te betalen. Daar is ze wereldwijs geworden. Ze ging mee op zakenreizen, onder 

andere naar Zwitserland. Het angstige geloof van thuis liet ze achter zich. Ze 

ontmoette Henk Zandwijk. Ze trouwden en kregen drie kinderen. De familie 

van Henk woonde in de buurt van Vledder. Ze kwamen daar vaak. Toen ze 

afstand deden van hun meubelzaak in Hilversum, gingen ze zelf ook in Vledder 

wonen. Henk overleed plotseling. De man waar ze haar leven mee had 

opgebouwd en die haar steun en toeverlaat was liet een grote leegte achter. 

Maar na een aantal jaren ontmoette ze Jan Westerbeek. Met hem heeft ze 

gelukkige jaren gehad. Maar ook hij overleed. Het zwaarste verlies was echter 

het overlijden van haar zoon Meino. De glans was er af en ze wist: die glans 

komt ook niet meer terug. Haar hart was zwak en COPD maakte haar leven 

benauwd. Als het zover is, zal ik gaan zei ze. Ze kreeg een hartinfarct en een 

week daarna, op moederdag, overleed ze. Haar dochters Saskia en Judith en 

de mensen die haar lief waren konden gelukkig afscheid nemen. Het was goed 

zo. Ze ging terug naar de Eeuwige die haar verwacht. Niet met vuur en oordeel 

zoals haar vroeger was geleerd, maar met liefdevolle troost en genade.  

 

Marianne Gaastra 
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spannende periode en misschien ook een mijlpaal in je 

leven. Na het examen of de toetsweken volgt een andere 

school en misschien ga je ook wel op kamers. Ook jullie 

mogen je gedragen weten door de eeuwige God. Hij wil 

voor jullie zorgen! 

Namens het pastorale team, Gré Kerssies 
 

Bloemengroet 

De afgelopen maand zijn de bloemen gegaan als 

felicitatie, groet of bemoediging gegaan naar: 

 

Mw. D. Middelbrink-Paalman  Dhr. B. Wanningen 

Dhr. Vermeulen    Dhr. Jansen 

Mw. A. v. Buiten-Kisjes   Dhr. W. Visscher 

Mw. H. Sinke-v.d. Wel   Mw. Mulder-v. Riesen 

Dhr. G. v.d. Ham    Mw. T. Piek  

Mw. Oostra-Pekel 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

 

 

 

VAN DE PREDIKANT  
 

 

 

 

Wandelen met God 

Let op! Deze keer is de meditatieavond de tweede woensdag van de 

maand, 14 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de Gerf (of in de kerk).  

 

Vaak zijn we met onze aandacht niet in ons lichaam als we ergens naartoe 

lopen. Ons hoofd is al op de plek van bestemming maar ons lichaam is dat 

nog niet. Misschien herken je dat wel van jezelf of van anderen die je op 

die manier voorbij ziet lopen. Het hoofd rechtop, het bovenlichaam iets 

naar voren gebogen, een strakke blik vooruit en het onderlichaam dat als 
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het ware mee huppelt. Als je je aandacht ergens anders hebt dan bij het 

lopen, merk je niet op wat er op dat moment is. Met aandacht lopen, of 

een loopmeditatie, maakt dat je meer bewust bent van je omgeving. 

Met aandacht lopen, tja, hoe doe je dat, vooral als het zo 

‘druk’ is in je hoofd?  

 

Een manier om dat te doen is een van de oudste 

vormen van meditatie: de loopmeditatie of 

'wandelen met God', een term uit de Bijbelvertaling 

van 1951. De NBV vertaalt met 'leven in nauwe 

verbondenheid met God'. Zo wordt dat bijvoorbeeld 

van Noach gezegd in Genesis 6:9. En dat maakt het 

misschien wat duidelijker voor ons: 'wandelen met God' is 

'leven in nauwe verbondenheid met God'. In stilte, met vertraagde pas, volg 

je met elke voetstap je ademhaling. Je keert terug naar de werkelijkheid 

van dit moment, loopt in het hier en nu en laat de alledaagse stress van het 

‘achter jezelf aanlopen’ los. Je ervaart ontspanning en ruimte. Hierdoor is 

het mogelijk naar binnen te keren en te genieten van wat er is. Bijvoorbeeld 

om God, de ander en jezelf te ontmoeten en samen verder te wandelen.   

 

Marianne Gaastra 

 
 

 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 

 

De adviesgroep die kijkt naar de mogelijkheden voor de opvolging van 

onze voorganger, ds. Marianne Gaastra, is met haar werkzaamheden 

begonnen. We wachten op hun bevindingen, al zal dat nog wel enige tijd 

duren.  

 

We hebben met Pinksteren er twee nieuwe diakenen bij gekregen en zij 
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zullen elk met hun eigen capaciteiten de gemeente 

dienen. Bij de laatste kerkenraadsvergadering werd 

geconstateerd, dat we er het laatste jaar 13 

vrijwilligers bij hebben gekregen. Dat is geweldig! En 

een compliment voor onze nieuwe redacteur van het 

kerkblad. Het kerkblad van mei zag er prachtig uit 

met foto’s en plaatjes. Jelle, bedankt.  

 

De gemeenteleden die hebben gereageerd op de brief die 

we als kerk hebben verstuurd naar de gemeenteleden tussen de 25 en 65 

jaar zijn uitgenodigd binnenkort na kerktijd te komen koffiedrinken voor 

nadere kennismaking.  

 

Er is een gesprek geweest tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de 

Protestantse Kerk om te kijken hoe we verder gaan. Ds. Marianne Gaastra 

en Liszy Hoeymakers stoppen in 2024 met hun werkzaamheden. 

Ook het aantal vrijwilligers neemt af. Maar in dit gesprek bleek dat we onze 

gezamenlijke activiteiten zo waarderen dat we in elk geval willen doorgaan. 

Het zou wel fijn zijn dat we de aanvangstijd van onze gezamenlijke 

vieringen aanpassen aan de mogelijkheden van de voorgangers van de 

Rooms-Katholieke Kerk. Zij hebben vaak om half tien een viering in 

Steggerda en kunnen dan niet om tien uur aanwezig zijn bij een ICC-

viering. Daarom hebben we afgesproken dat we onze 

gezamenlijke vieringen voortaan om 11 uur zullen 

laten beginnen.  

 

Op 4 mei was de laatste gezamenlijke viering, de 

herdenkingsdienst voor alle gevallenen in de 

Tweede Wereldoorlog en zij die gevallen zijn in 

vredesmissies. Het was een indrukwekkende viering 

waaraan de Scouting van Swieten-groep al jaren 

meewerkt. Na de kerkelijke viering ging de stille tocht naar het 

monument op de Brink waar de herdenking plaatsvond. Als er 

gemeenteleden zijn vrijwilliger willen worden bij één van de werkgroepen 

van de ICC, laat het weten! 

Namens de kerkenraad, Gré Kerssies 
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VAN DE DIACONIE 
 

 
 

 

Diaconale collectes 

4 juni   Inlia. Organisatie die zich inzet voor vluchtelingen.  

 

11 juni  Stichting Mensenwerk. Deze stichting zet zich in 

voor mensen die het moeilijk vinden op eigen 

kracht mee te komen in de samenleving. 

 

18 juni  Plaatselijk werk 

 

25 juni  Kerk in Actie Werelddiaconaat Perspectief voor 

jonge vluchtelingen uit Venezuela. Door de politieke en 

economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit 

land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar 

bestaanszekerheid. De Colombiaanse organisatie Renacer geef 

met steun van Kerk in Actie jongeren voorlichting en begeleidt 

hen, zodat ze niet in handen vallen van de mensenhandelaren. 

De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zodat ze hun eigen 

inkomen kunnen verdienen. 

 

2 juli   Avondmaalscollecte bestemd voor het werk van Katja en 

Jurgen Hofman. Zij doen missionair werk op Madagaskar. 

 

Koffieochtenden 

Op woensdagmorgen 7 juni om 10:00 uur staat de koffie klaar in De Gerf. 

Schroom vooral niet om te komen. Op dinsdagmorgen 13 juni kunt u om 

10:00 uur naar de consistorie van de Streekkerk en ook genieten van de 

koffie. 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

\ 

 
 

Givt-app 

Misschien heeft u het al gezien of afgevraagd wat doen mensen met de 

mobiele telefoon bij de collectezak. We zijn in de Dorpskerk en Streekkerk 

gestart met de mogelijkheid om digitaal een bijdrage te gaven aan een 

collecte met de Givt-App. 

 

Herkent u dat ook, dat u wilt geven aan de collectes en ontdekt dat u niet 

genoeg contant geld of collectebonnen heeft? Of u kijkt via Kerkdienst 

Gemist, maar u kunt niet meedoen met de collecte. Geen nood. Vanaf mei 

is het mogelijk om elektronisch te doneren via de Givt-app. Dit is een 

programma (app) op uw smartphone waarmee u tijdens de collecte via 

bluetooth of online kunt doneren. U downloadt de Givt-app in de App 

Store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). Na het 

doorlopen van het menu, waarbij u eenmalig een 

aantal persoonlijke gegevens invult om zo een 

machtiging af te geven, bent u klaar om te geven. 

 

Aan de collectezakken zijn scanners gemonteerd. U 

houdt uw mobiel met het ingevulde collecte bedrag 

langs de scanner en klaar! Alleen in de collectezakken 

van de eerste rondgang zit een scanner. Door hiermee 

contact te maken, geeft u in één keer uw bijdrage voor alle collectes. 

Gebruik hiervoor in de app de knop ‘collecte toevoegen’. Wilt u meer info 

of de app downloaden kijk op https://givtapp.net/ of op onze eigen 

website. Ook liggen er folders achterin beide kerken. Komt u er niet uit, 

dan kan u contact met mij opnemen. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jeroen Los (06-50891695) 
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UIT DE GEMEENTE 
 

 

 

 

Bloemen 

Bedankt voor de mooie bos bloemen die Teunie namens de kerk bij ons 

gebracht heeft in verband met ons 65-jarig huwelijk.  

Paul en Hennie Broekman 

 

Bedankt 

Zondagmorgen werden wij blij verrast en namen een mooi boeket 

bloemen van de kerk Vledder - Nijensleek in ontvangst, waarvoor onze 

hartelijke dank. De bloemen werden gegeven, zo ik vernam, ter ere van 

mijn 80ste verjaardag enkele dagen eerder en misschien ook 

wel voor enkele gezondheidsproblemen, die naar wij 

hopen van tijdelijke aard zijn, maar daardoor niet min-

der vervelend. 

Hartelijk dank en met vriendelijke groeten,  

Bé en Minke Wanningen 

 

Bedankje 

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht ontvangen van 

de gemeente ter gelegenheid van mijn verjaardag. Gré en Gerrit, bedankt 

voor jullie gezellig bezoekje. 

Met een hartelijke groet, Heleen Sinke. 

 

Verhuizing 

Begin mei zijn Nel en ik verhuisd van ons mooie plekje aan de Jan 

Wapstraweg in Vledderveen naar de Nijbrecht 18 (8381 DH) in Vledder. De 

Jan Wapstraweg was voor ons te bewerkelijk geworden. We missen wel het 

uitzicht, maar hebben er veel andere dingen voor in de plaats gekregen. 

Tijdens de verhuizing en daarna met de vele dozen die weer uitgepakt 
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moeten worden, is het onmogelijk gebleken om weer kopij in te leveren 

voor het kerkblad. Bovendien kwamen er twee staaroperaties tussendoor. 

Het komt wel weer als we alles op orde hebben. 

 

Ondertussen genieten we van de attenties van de gemeenteleden die ons 

een welkom hebben bereid. Uiteraard bent u van harte welkom op onze 

nieuwe plek als u vooraf even belt. Maar kom dan wel met mooi weer, dan 

kunnen we heerlijk op ons zonnige terras zitten. 

Gijs van Raalten 

 

Drieslag Fietstochtje 

De Drieslag Fietstochtjes (ontspanning, bezinning en contact) zijn tochtjes 

van maximaal 15 kilometer in de omgeving van Vledder. We krijgen een 

Bijbeltekst mee, die we de eerste 15 minuten in stilte in ons opnemen en 

daarna op een geschikte plek onderweg met elkaar 

bespreken. Voorafgaand aan het  fietstochtje is er een 

samenzijn onder het genot van koffie of thee. We 

starten deze keer op dinsdag 13 juni om 14.00 uur in 

de Gerf in Vledder. 

Wim Hooijer (0521-388253) 

 

Afsluiting Leerhuis 

Vrijdagavond 28 april kwamen 23 mensen bij elkaar in de Gerf om samen 

de maaltijd te delen en hiermee het seizoen van de leerhuisavonden af te 

sluiten. Met een zelfgemaakte driegangenmaaltijd (en deze was lekker, 

vooral het toetje: zalig!) werd er kennis gemaakt, ontstonden er gezellige, 

verdiepende gesprekken en werd er vooral veel gelachen. Vooraf toonde 

Adri een fotocollage van de vorige afsluiting. Deze bleek in 2018 in deze 

vorm te zijn geweest, wat hebben mensen elkaar lang niet kunnen 

ontmoeten door de corona! Een aantal geliefde mensen is ons ontvallen in 

de tussentijd. Maar wat mooi om een gedeelde geschiedenis te hebben, 

met lief en ook leed.  

 

De gezelligheid werd verhoogd doordat Hans Procee een Bijbelquiz 

opgesteld had. Ik kan u vertellen: deze was niet eenvoudig! Een aantal 

vragen ontlokte diepe zuchten en vertwijfelde gezichten: hoe zat dat ook 

maar weer in de Bijbel? Ik weet zeker dat menig aanwezige zich na deze 
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quiz geïnspireerd voelt om die prachtige Bijbel opnieuw te gaan 

ontdekken. Sipke Huismans bleek overigens de meest actuele Bijbelkennis 

te bezitten, maar bij het horen van de antwoorden bleken ook vele anderen 

te kunnen zeggen: wist ik wel.  

 

We kunnen terugkijken op een aantal inspirerende leerhuisavonden en een 

leuke afsluiting. Bent u nu ook nieuwsgierig naar de vragen van de quiz? 

Lees de vragen maar eens door (zonder te spieken) Hoe 

ver komt u? Zien we u volgend jaar ook? 

 

Bijbelse personen 

1. Wie was Wasti?                                                

2. Hoe heette de derde zoon van Eva en Adam?  

3. Wat was het beroep van Mattheus?                  

4. Hoe heette de berg waar Mozes gestorven is? 

5. Naar welke land ging Paulus drie jaren lang na zijn bekering?  

6. Hoe heette de zoon van koning Salomo?                      

7. Wat betekent de naam Salomo?                                  

8. Hoe schrijf je de naam Jahweh in hoofdletters             

9. Wat is de joodse naam van weldoenster Dorcas? 

10. Waar woonde de tollenaar Zacheüs?  

 

Keuzevragen 

1. Waarmee krabde Job zijn boze zweren?  

a. zijn nagels b. een potscherf c. rand van een mes d. uiteinde van stok  

2. Mirjam werd begraven in?  

a. Egypte b. Kades c. Bethlehem d. Kanaän       

3. Wie zal volgens Jezus de belangrijkste zijn?  

a. die de meesten bekeert b. die wonderen doet c. de leraar d. de dienaar    

4. Welk  insect dient volgens Spreuken als voorbeeld?  

a. waterjuffer b. mot c. sprinkhaan d. mier  

5. De Heer schonk Job na alle beproevingen:  

a. 3 dochters en 7 zonen b. 7 dochters en 3 zonen c. 10 prachtige dochters 

d. 10 knappe zonen    

6. Als verzoeningsgebaar nam Jacob voor zijn broer Ezau mee:  

a. 200 geiten b. 40 koeien c. 20 rammen d. 10 ezelshengsten 

7. Wat zijn wij volgens Paulus als gelovigen van Christus?  
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a. tollenaars b. gouverneurs c. gezanten d. vertegenwoordigers 

8. Welke profeet weerstond de verleiding om geld te accepteren voor 

het genezen van de melaatsheid van Naäman?  

a. Samuël b. Elia c. Elisa d. Obadja     

9.  Een epistel is: 

a. een boek b. een roman c. een brief d. een gedicht    

10. De apostel Johannes vertelt dat het woord van Jezus vol is van 

goedheid en…? 

a. kracht b. waarheid c. liefde d. hoop               

 

Waar in de Bijbel vind je: 

1. Het verhaal van de Goede Herder? 

2. Het verhaal van de verloren zoon?  

3. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan? 

4. Het lied van de liefde? 

5. Verhaal van David en Goliath? 

6. De tien geboden?  

7. Het visioen van de dorre doodsbeenderen?           

8. Wat is de kortste Psalm?                   

9. Waar staan de zaligsprekingen?    

10. Waar vind je het verhaal van de geboorte van Simson? 

Silvia Bijker 

 

Kostersrooster 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek  

4 juni M. Tadema/J. Bakker - 

11 juni - J. Siderius 

18 juni J. Tadema G. Kerssies 

25 juni I. Groen/A. van Vliet - 

2 juli  - L. Middelbrink 

 

Bloemenrooster 

4 juni L. van Antwerpen/K. Los 

11 juni W. de Beus/R. Dijkstra 

18 juni D. Reuvekamp/J. Rozeboom 

25 juni T. van Twillert/G. Kerssies 

2 juli T. Bolte/I. Boersma  
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EN VERDER… 
 

 

 

 

Nieuwsbrief Jurgen en Katja Hofmann 

Druk, druk, druk… Maar wel leuk! Terwijl ik (Jurgen) deze nieuwsbrief schrijf, 

hoor ik Abbey op de achtergrond spelen met de basketbal. We zijn 

gezegend met lekker wat ruimte rondom het huis zodat de kinderen zo nu 

en dan even naar buiten kunnen. En dat is goed, want ze werken hard wat 

school betreft. Vanya is druk bezig met voorbereiding op haar examens die 

ze volgend jaar in Nederland hoopt te doen. Ook Issa gaat alvast een 

examen doen, zodat hij aan het eind van de rit niet alles in één keer hoeft 

te doen. […] 

 

Afgelopen maart ben ik, samen met Siemen en Abbey, afgereisd naar ons 

dorp Maroamboka. Siemen wilde al heel lang mee en nu was het dan zo 

ver. Hij viel met zijn neus in de boter, want we kregen een kip als geschenk 

van onze goede vrienden Fania en Sylvestre. De kip was al geplukt en klaar 

om gebakken te worden! Na meer dan een jaar weg geweest te zijn vond 

Siemen het wel weer eens tijd voor een ouderwetse 

modderige wandeling. We hebben er een filmpje van 

gemaakt dat u op onze website kunt bekijken.  

 

Natuurlijk is het bezoek aan Maroamboka ook gebruikt 

voor andere zaken. We hebben Menia, onze vertaler, 

bezocht om te kijken of hij de laatste hoofdstukken van het 

boek Handelingen al had nagekeken. Dat was hem nog niet 

gelukt. Maar geen nood, want we leven in een bijzondere tijd waarin de 

technologie ook beschikbaar is op het platteland van Madagaskar.  

 

De weg naar ons dorp wordt er niet beter op. Toen we er nog woonden, 

onderhielden we zelf het laatste deel van de weg. Daardoor konden we 
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meestal wel het dorp uitkomen. Ons dorp ligt onderaan een berg en dat 

betekent dat de weg gelijk begint met een steile helling. Anders dan bij 

veel andere hellingen in ons gebied, kunnen we in ons dorp geen aanloop 

nemen. Het is dus een hellingproef zoals we geleerd hebben met 

autorijlessen. Dat wordt een stuk lastiger als je moet beginnen op een 

helling waarbij de auto rustig naar beneden glijdt als je op de handrem 

staat. Om maar even een indicatie te geven: de afstand van ons dorp naar 

de verharde weg is slechts 18 kilometer. Hier deden we de afgelopen keer 

dik twee uur over. Met behulp van onze lokale vrienden en een hoop 

schep- en graafwerk kwamen we uiteindelijk weg. Dan is de route naar de 

hoofdstad nog maar 522 kilometer, waar we vervolgens nog zo’n 15 uur 

over doen… Je kunt wel zeggen dat die weg er ook niet best aan toe is.  

 

Deze alinea’s zijn overgenomen uit de nieuwsbrief van Jurgen en Katja. De 

volledige nieuwsbrief is te vinden op www.jurgenenkatja.nl/nieuwsbrieven.  

 

Zij sluiten af met: We voelen ons bevoorrecht dat we zo veel steun krijgen 

in ons werk. Bedankt voor uw gebed, medeleven en ondersteuning! Samen 

met jullie willen we op de Heer blijven vertrouwen. Want God is goed, 

altijd! 

Katja, Jurgen, Vanya, Issa, Abbey, Dani en Siemen Hofmann 

 

Jaarthema 2023-2024: ‘Ga mee’ 

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd 

om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. 

Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. 

Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en culturen doorklinkt.” 

Op de website van de PKN leest u meer over het jaarthema en vindt u veel 

materialen: https://ap.lc/V68hV  

 

Orgelconcerten Steenwijk  

Deze zomer worden vier orgelconcerten georganiseerd op het orgel van de 

Grote Kerk in Steenwijk. Hiervoor zijn bekende organisten uitgenodigd die 

in het orgel in volle glorie laten klinken. Jan Hage trapt op 10 juni af, 

waarna om de week op zaterdag een andere organist op de orgelbank zal 

zitten. Kaarten à € 15,- zijn te koop via https://ap.lc/PH5Vs  

Jelle Aantjes-van Dijk  
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Scriba: Gré Kerssies-de Boer, 0521-382185 

 kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Gerrit van den Ham, 0521-382601 

 cvkpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Rekeningnummers   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL57 RABO 0361 2623 37  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Bouwbedrijf

VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie

- restauratie

VAN DIJK’S

karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21

8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en

        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder

tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


